
Onze missie en visie voor pedagogisch handelen  

                                                                                                                                                                                                                
Missie 
Op CBS It Finster voelt iedere leerling zich gezien, gewaardeerd en veilig. 
 
Visie  
Aan de hand van vijf schoolafspraken beschrijven we onze pedagogische visie: 
 
Wij zijn aardig voor elkaar en luisteren naar elkaar 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Aardig zijn en luisteren zorgen voor wederzijds respect en begrip. Zo leren 
kinderen rekening te houden met de gevoelens en meningen van anderen en versterken we samen een positief klimaat in de sch ool. We 
nemen de tijd om met elkaar te praten en problemen op te lossen. 
 
Wij voelen ons prettig en veilig  
Een veilige omgeving is een voorwaarde om goed te kunnen leren en groeien. We zorgen met elkaar voor een sfeer van vertrouwen, waar 
iedereen zichzelf mag zijn en zich gehoord voelt. We grijpen in bij onveilig gedrag en moedigen elkaar aan om samen 
verantwoordelijkheid te nemen voor een fijne schooltijd.  
Voorspelbaarheid en structuur helpt ons om de zelfstandigheid te ontwikkelen en om fouten te durven maken.   
 
Wij gedragen ons rustig in de school 
Door rustig door de school te lopen en op een passende manier te praten, creëren we een prettige werkomgeving, waarin iedereen zich 
kan goed concentreren. Door onze handen en voeten bij ons te houden, zorgen we ervoor dat het prettig en veilig blijft. 
 
Wij houden de school en het schoolplein netjes 
We zijn trots op onze school en onze omgeving. Daarom zorgen we er samen voor dat alles schoon, netjes en verzorgd blijft. Dit versterkt 
niet alleen het gevoel van verantwoordelijkheid, maar ook van verbondenheid met onze schoolgemeenschap.  
Door samen op onze eigen leefomgeving te passen, mogen we ook de hoge verwachting hebben dat we dat in de rest van de wereld ook 
kunnen.  
 
Wij hebben plezier en vieren mooie momenten  
Wij willen samen plezier hebben. Als we ons prettig voelen en samen lachen gaan we met plezier naar school en durven we nieuwe 
stappen te zetten.  
Wij creëren een positieve, speelse omgeving waarin successen worden gezien en gevierd.  
Samen vieren versterkt de verbondenheid in onze school. Het zorgt voor momenten van ontmoeting, trots en plezier, waardoor ieder 
kind zich onderdeel voelt van een warme en hechte gemeenschap. De christelijke vieringen sluiten hier goed bij aan. 
 
Samengevat 
Onze school is een plek waar we samen leven, samen leren en samen groeien.  
Vanuit onze christelijke identiteit vinden we het belangrijk dat we respectvol omgaan met elkaar, met onze omgeving en met on szelf. Het 
samen vieren en plezier beleven hoort bij samenleven. 
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